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Voorwoord

December, tijd van feesten: Sinterklaas, kerstavond, Kerstmis en oudjaar ...

het kan niet op.

Tijd voor familie, gezelligheid en warmte. De liefhebbers kunnen niet

wachten om hun kerstboom te zetten en kerstliedjes grijs te draaien.

Andere ervaren december als stressvol: er moeten cadeautjes gekocht

worden, examenstress voor de jeugd, kookstress voor de gastheren en -

dames tijdens de feesten en jingle bells in overvloed.

Op 5 december vieren we ook de Internationale Vrijwilligersdag waarover

je verder in dit nummer meer kunnen lezen.

December, is ook tijd om terug te blikken.

Het jaar 2024 is weer voorbij gevlogen. Onze directeur Rudi blikt terug en

kijkt vooruit naar 2025.

Vanwege de redactieraad wensen we jullie, zoals altijd, veel leesplezier toe

maar ook alvast een schitterend eindejaar!

De redactieraad

Heb je suggesties of ideeën? Wil je zelf eens een artikeltje schrijven?

Laat het weten aan de redactieraad.

MargoSofie PeggyViviane



Nieuwe bewoners *

Nieuwe medewerkers *

• Willy De Boeck (80), 115B, de Dreef

• Julien De Smedt (90), 121B, de Dreef

• John (Joannes) Wouters (87), 122A, de Waag

• José (Coleta) Cauwenberghs (93), 117C, de Brielen

• Rita Békés, logistiek medewerker, de Bocht

elkom!

* dit is de actuele situatie bij het
ter perse gaan op 22/11



Hip Hip hoera!

05/12

07/12

10/12

11/12

16/12

16/12

18/12

20/12

21/12

22/12

23/12

25/12

27/12

30/12

31/12

Paula Philips

Maria De Vos

Aurore Steenackers

Frans Van Loo

Camilla De Borger

Tinneke Teyssens

Margriet Tornee

Fred Bourleaux

Camiel Van Camp

Martha Debuyser

Frans Verstrepen

Lea Logist

Omer Segers

Martha Ceuppens

Jan Raes

119A, De Waag

108C, De Brielen

008A, De Veert

110A, De Waag

215B, De Bocht

109C, De Brielen

031A, De Veert

107A, De Waag

118B, De Dreef

132A, De Waag

207B, De Bocht

128A, De Waag

218B, De Bocht

116B, De Dreef

026A, De Veert

90

90
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91

90

86

94

91

86

94

91

86

90

97

93

e wensen jullie een ijne
verjaardag!



Sinterklaas en ziin tradities
Sint Nicolaas in het jaar 270 is geboren en stierf op 6 december ca. 340 na

Christus. Hij was bisschop van Myra (Klein Azië). Na zijn dood werd hij heilig

verklaard om zijn goede daden. Zo’n 2000 jaar na zijn dood ontstonden er

allerlei legendes over hem en zijn daden. Wij ‘vieren’ dus zijn sterfdag en niet

zijn verjaardag.

Sint Nicolaas wil nooit als gever gezien worden en daarom brengt hij in het

donker met Piet alle cadeautjes en lekkers door de schoorsteen in de

huiskamer.

De staf van de Sint is niet zo maar een staf. Het is een bisschoppelijke

kromstaf die symbool staat voor de kerkelijke macht van de bisschop.

Sinterklaas kapoentje is een gekend liedje, maar weet je ook wat een

kapoen is? Het heeft verschillende betekenissen: gecastreerde haan,

vreemde drommel, deugniet, schurk, bandiet en nog vele andere dingen .

Het woord kapoentje is afgeleid van het oude scheldwoord ‘kampoen’. Wat

dit nou met de Sint te maken heeft? In de negentiende eeuw werd een

populair verhaal uitgebracht met in de hoofdrol ‘Klaes Kapoen’, een

deugniet.

Speculaas en marsepein waren vroeger liefdessnoepjes. Was een jongen

verliefd op een meisje, dan kreeg ze een figuurtje in één van deze twee

lekkernijen. Vaak was het een ventje of een hartje. Wanneer het meisje de

jongen niet mocht, brak ze het figuurtje in twee.

Wist je dat Sinterklaas in België een vaste verblijfplaats heeft? Zijn huis

kan je vinden in Sint-Niklaas. Hij verblijft er één maand per jaar en je kan

het gratis gaan bezichtigen. Het juiste adres om in België een brief naar de

Sint te sturen is: Spanjestraat 1 – 0612 Hemel.

Een schoentje zetten voor de Sint is niet

onbekend. Vroeger werd een schoen door de

armen gezet in kerken. De rijken vulden de

schoen en de opbrengst werd aan de armen

gegeven die het hard nodig hadden. De

wortel, tekening of iets anders werd vroeger

in de schoen verstopt als offer voor de goden

om te laten zien dat je goed was geweest.



In de winter- en voorjaarsmaanden worden er meer oude gebruiken op

vaste data gevierd dan in de zomer. Dat is vooral het geval, omdat het

boerenwerk in de zomers steeds omvangrijk was en de mensen in de winter

gewoon meer tijd hadden.

Naast ons gekende Kerstmis zijn er over de hele wereld nog tal van andere

tradities. We lichten er u enkele toe.

Kerstmis
Tijdens het concilie van Nicea in het jaar 325 werd de geboorte van Christus

op 25 december vastgelegd. Met deze in de buurt van de

winterzonnewende gelegen datum moesten de heidense feesten in de

midwintertijd in de schaduw gesteld worden. Het aanvankelijk puur

kerkelijke kerstfeest ontwikkelde zich langzamerhand tot familiefeest met de

kerstmaaltijd als hoogtepunt. De traditionele pakjesavond en de kerstboom

verspreidde zich pas in de 20ste eeuw van de stedelijke centra naar de

dorpen.

Hanukkah (Joodse gemeenschap, wereldwijd)
Hanukkah of het lichtfeest wordt acht dagen lang gevierd door Joodse

families, waarbij elke avond een kaars wordt aangestoken op de menora.

Dit feest herinnert aan het wonder van de olie, waarbij een kleine

hoeveelheid olie acht dagen bleef branden in de tempel van Jeruzalem.

Loy Krathong & Yi Peng (Thailand)
Deze Thaise festivals worden gevierd in november en markeren het einde

van het regenseizoen, maar luiden ook het begin van koelere dagen in. Loy

Krathong houdt in dat mensen kleine bootjes met kaarsen in rivieren laten

drijven. Yi Peng staat voor het loslaten van duizenden lantaarns in de lucht.

Kwanzaa (Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap, wereldwijd)
Kwanzaa, gevierd van 26 december tot 1 januari, is een viering van de

Afrikaanse cultuur en gemeenschap. De zeven dagen van Kwanzaa

symboliseren de zeven principes van Afrikaanse waarden, zoals eenheid en

zelfbepaling. Elke avond wordt een kaars aangestoken, en er zijn feestelijke

maaltijden en rituelen.

Wintertradities van over de
hele wereld



Omisoka (Japan)

In Japan is 31 december, Omisoka, een belangrijke dag. Families komen

samen voor een speciale maaltijd en bereiden zich voor op het nieuwe jaar

door hun huizen schoon te maken. Op middernacht wordt er vaak soep met

sobanoedels gegeten, wat symbool staat voor een lang leven.

Las Posadas (Mexico)

Tussen 16 en 24 december vieren Mexicanen Las Posadas, een

heropvoering van het verhaal van Maria en Jozef die een onderkomen

zoeken. Elke avond worden er processies gehouden, waarbij kinderen

verkleed als engelen en herders zingen en bidden. De feesten eindigen met

een piñata voor de kinderen.

Chinees Nieuwjaar (China en wereldwijd)

Het Chinese Nieuwjaar wordt meestal in januari of februari gevierd,

afhankelijk van de maankalender. Het feest is het belangrijkste familie-

evenement van het jaar en markeert het begin van een nieuw jaar in de

Chinese astrologische cyclus. Het wordt gevierd met drakendansen,

vuurwerk en feestelijke maaltijden.

St. Lucia Dag (Zweden)

Op 13 december viert Zweden het feest van Sint Lucia, een lichtfestival dat

symboliseert dat de dagen weer langer worden. Jonge meisjes dragen witte

gewaden en kronen van kaarsen, terwijl ze zingen en koekjes uitdelen. Het

feest brengt warmte en licht tijdens de donkere winterdagen.



Om in te kaderen





04/12
Sinterklaas Familiebingo

14u00 - Cafetaria

Kerstmarkt

13u - 17u

18/12
19/12

Kerstfeest - 11u30

18/12 - Dreef / Bocht / Brielen

19/12 - Veert / Waag / DVC Sas

23/12 Eucharistieviering Kerstmis

10u30 - Cafetaria

Activiteiten

11/12



affiche kerstmarkt





Op 5 december 2024 is het weer

zover: de Internationale dag van

het Vrijwilligerswerk!

Op deze dag zetten we onze

vrijwilligers in de bloemetjes en

vieren we het vrijwilligerswerk.

In ons WZC kunnen we gelukkig

rekenen op heel wat vrijwilligers. Zij

bieden hulp op allerlei manieren.

We hebben verschillende vrijwilligers

die de koffietoer verzorgen op de

afdelingen, mee helpen bij

activiteiten zoals kaarten, koken,...

maar ook vrijwilligers die in onze

cafetaria komen helpen of

regelmatig eens binnenspringen om

bij bewoners op de kamer een

babbeltje te doen.

Ook voor ziekenhuisbezoeken

kunnen we rekenen op vrijwilligers

die onze bewoners vergezellen

wanneer er geen familie of vrienden

mee kunnen gaan.

Al deze vrijwilligers zijn wij uiteraard

zeer dankbaar dat zij zich

belangeloos inzetten en daarom

verdienen zij uiteraard een

welgemeende DANKJEWEL!

Om hen te bedanken werd er op

donderdag 7 november een

vrijwilligersfeest georganiseerd voor

alle vrijwilligers van Organisatie

Willebroek. In het thema 'Duizend en

één nacht' werden zij ontvangen in

het Huis van de Vrije Tijd voor een

gezellige avond met koud en warm

buffet en dessert.

Zij werden om 18u verwelkomd door

een vuurspuwer en tijdens het feest

was er ook nog een buikdanseres

die voor het nodige spektakel

zorgde.

Het buffet werd verzorgd door onze

koks die heerlijke gerechten hadden

voorzien. Het feest werd afgesloten

met een spectaculaire taart die

helemaal in het thema was van

'Duizend en één nacht.

Internationale Dag van het
Vrijwilligerswerk - 5/12/2024



Voor altijd in ons hart

Lilian

Ghys

26/10/2024

de Veert

Maria

Goossens

11/11/2024

Brielen 1

Angele

Dewachter

14/11/2024

de Bocht

Jeannine

De Clerck

07/11/2024

de Waag

at je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt

François

Schuddings

22/11/2024

de Bocht



Wist je dat?

Meer informatie hierover in het volgende Ons Weldebrouc.

Mopje
Wat ben jij vroeg thuis!’ zegt moeder tegen Jantje.

‘Inderdaad,’ zegt Jantje, ‘ik werd naar huis gestuurd omdat de jongen die

naast mij zat rookte.’

‘Wat krijgen we nou?’ stuift de moeder boos op, ‘moest JIJ naar huis omdat

HIJ rookte?’

‘Ja,’ zegt Jantje,’ … ik had hem in de brand gestoken.’



Verbouwingen

Op 18 november is men begonnen met de renovatie van de dagzalen op

afdelingen Veert en Waag.

Een klus die al een hele tijd op de planning stond maar die nu eindelijk

uitgevoerd wordt. De bewoners van deze afdelingen werd om hun

deskundig oordeel gevraagd over de uiteindelijke aankleding ervan.

Als alle werken vlot verlopen, zouden deze tegen dat dit boekje gepubliceerd

wordt, op hun einde moeten lopen en kunnen de bewoners terug hun

middag- en avondmaal nemen in stijl op de eigen afdeling.

Ook in de cafetaria werd niet stilgezeten!

Op 14 en 15 november was deze gesloten om de toog te verlagen, zodat die

toegankelijker en gebruiksvriendelijker is voor iedereen.

Ook de frigo's werden hersteld zodat we jullie nog beter van dienst kunnen

zijn.

Ondertitel
Dagzalen Veert en Waag

Toog cafeteria



Nieuwjaarsreceptie
Nu de dagen al aanzienlijk korter worden en hier en daar al de eerste

kerstbomen verschijnen wordt het uiteraard ook al tijd om plannen te maken

voor het nieuwe jaar.

Om 2025 alvast goed in te zetten, nodigen we iedereen graag uit op onze

nieuwjaarsreceptie. We zien dit als een momentje om even tijd te maken om

een praatje te maken met bewoner en zijn familie.

Concrete data volgen in een latere communicatie.

We hopen jullie daar talrijk te mogen verwelkomen om samen met ons te

klinken op het nieuwe jaar !

Wist je dat?
Wist je dat we in ons WZC een assortiment boeken hebben die uitgeleend

kunnen worden?

We hebben niet alleen de gewone boeken maar ook grootletterboeken en

luisterboeken. Je vindt onze boekenkast in het animatielokaal.

De boekenwurmen onder ons die graag uit een nog groter aanbod kiezen,

kunnen ook altijd beroep doen op de bibliotheek. Maandelijks komt er een

medewerker van de bib langs in ons WZC om bewoners die dat wensen, te

voorzien van de nodige boeken.

Indien je hierin interesse hebt, mag je dit altijd doorgeven aan de begeleider

wonen & leven van jouw afdeling. Zij doen hier dan verder het nodige voor.



Sfeerbeelden



De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal van

links naar rechts verstopt. Ze kunnen elkaar ook

overlappen. Zoek ze op en streep ze af.

CADEAUPAPIER

CHOCOLADEMELK

DENNENAPPELS

DRIEKONINGEN

ENGELEN

HAARDVUUR

IJSKRISTALLEN

KAARSEN

KERSTBALLEN

KERSTLIEDJES

KERSTSTAL

MARETAKKEN

PEPERKOEK

SFEERLICHTJES

SNEEUWVLOKKEN

SOKKEN

WINTERJAS

WINTERWANDELING

Woordzoeker



redactieraadwzc@willebroek.be

03 860 34 74

WZC Ten Weldebrouc

Westzavelland 42

2830 Willebroek

V.U. Rudi De Schouwer


