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Voorwoord
November, een maand waarin de herfst in volle glorie is en de winter

stilletjes zijn intrede doet.

November is de maand die start met de herfstvakantie en ook de maand van

de feestdagen: Allerheiligen, Allerzielen, Wapenstilstand en de Dag van de

Dynastie.

Verder in deze editie staan we ook even stil bij de betekenis van deze

feestdagen.

Op de voorpagina zien jullie Clementine Claes van afdeling de Bocht,

genieten van het bezoek van de twee alpaca's Fien en Grace.

We verdiepen ons ook in het Willebroeks dialect. Benieuwd of jullie alle

woorden kennen.

We wensen jullie alvast veel leesplezier!

De redactieraad

Heb je suggesties of ideeën? Wil je zelf eens een artikeltje schrijven?

Laat het weten aan de redactieraad.

MargoSofie PeggyViviane



Nieuwe bewoners *

Nieuwe medewerkers *

• Annie De Jonghe (78), K010C, de Brielen

• Rosa Smets (75), K111B, de Dreef

• Leila Sokoli, logistiek medewerker, de Bocht

• Marie-Claire Bangoura, logistiek medewerker, de Veert

• Neal Vinck, logistiek medewerker, de Brielen

elkom!

* dit is de actuele situatie bij het
ter perse gaan op 24/10



Hip Hip hoera!
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e wensen jullie een
ijne verjaardag!





Feestdagen november

Allerheiligen - Allerzielen

Allerheiligen, 1 november:

Dit is een officiële katholieke gedenkdag voor alle heiligen. Paus Gregorius

IV legde in 837 de datum vast op 1 november, volgens de regel van

Benedictus de begindag van de winterperiode.

Allerzielen, 2 november:

Dit is de dag na Allerheiligen. Dan bidden we voor al wie overleden is. De

oorsprong ligt bij abt Odilo van Cluny, die in 998 een gedenkdag instelde

voor alle gestorven kloosterbroeders. In de 11de eeuw breidde Paus

Johannes XIX die dag uit als feestdag voor alle gelovige zielen. Op deze dag

worden de overledenen herdacht en wordt er een requiemmis opgedragen.

Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in

de hemel zijn maar in het vagevuur.

Op deze dagen zetten we chrysanten op het graf van onze dierbaren, een

chrysant staat namelijk symbool voor geluk, trouw en vriendschap.



Feestdagen november

Wapenstilstand, 11 november:

Het is de jaarlijkse herdenking van de

wapenstilstand van 11 november 1918, die het

einde van de Eerste Wereldoorlog betekende.

In België wordt sinds 1922 ieder jaar een

ceremonie gehouden aan het graf van de

onbekende soldaat te Brussel in aanwezigheid

van de koning. Eerst om de slachtoffers van de

Eerste Wereldoorlog te gedenken, nadien ook die

van de Tweede Wereldoorlog en alle andere

oorlogen in de wereld.

Dag van de Dynastie

Dag van de Dynastie, 15 november:

Dag van de Dynastie of ook wel Koningsdag genoemd is een feest ter ere

van de koning dat oorspronkelijk werd gevierd op 21 juli of de verjaardag

van de koning. Onder Leopold II, veranderde het naar 15 november wat

zijn naamdag is (feest van de heilige Leopold). Albert I verplaatste het feest

terug naar zijn naamdag op 26 november. Aangezien zijn moeder op die

dag in 1912 overleed, werd al snel weer de datum van 15 november

aangenomen. Vanaf het aantreden van koning Leopold III werd het

Koningsfeest definitief vastgesteld op 15 november, zowel de feestdag van

de Heilige Leopold als de Heilige Albert.

Wapenstilstand



Om in te kaderen





06/11
Kledingverkoop met modeshow

14u - Cafetaria

4/11-
8/11

Week van de Smaak

meer info volgt

07/11 Herdenkingsmoment

19u - Cafetaria

Zoete zonde : vlaaienslag

14u - Cafetaria

Activiteiten

Schoenenverkoop Orthoshop

14u - Cafetaria

22/11

13/11



Levensverhaal
Frans Van Dooren
In een kamer vol foto’s, meestal op

A4-formaat, troont een relaxte Frans.

Zijn voornaam is wel duidelijk

“Frans” en niet François of Cois tout

court. Als jongste van 3- samen met

een broer en zus - is hij ontsproten

uit vaders 2de huwelijk op 18

februari 1929 in Mechelen, maar wel

opgegroeid in Willebroek. Hij heeft

dus al ruim 95,5 winters op de teller

en aardt naar zijn moeder.

Zijn vader verloor niet alleen zijn

eerste, bovendien zwangere,

echtgenote maar ook een kleuter in

1919, hoogstwaarschijnlijk als

slachtoffers van de heersende

Spaanse griep. Ze hadden nochtans

reeds die verschrikkelijke “Groote

Oorlog” (1914-18) doorworsteld. Met

3 sterfgevallen op een rij heeft de

onfortuinlijke weduwnaar er een

levenslang trauma aan

overgehouden.

Met betrekking tot zijn schooltijd en

vroege jeugd, beschrijft Frans

zichzelf als een ziekelijk kind.

Daarom heeft hij, noodgedwongen,

de catechese (of “lering” in de

volksmond genoemd) als

voorbereiding op de plechtige

communie, op een ander tijdstip en

met de nodige weerzin trouwens, in

een andere school dan de

gemeenteschool gevolgd.

Volgens Frans zou de toenmalige

dorpspolitiek een rol gespeeld

hebben. Hij vermeldt dat hij ooit

slaag kreeg van een onderwijzeres

maar dat zijn peter, op zijn beurt,

haar de les heeft gespeld. Van

turnen en zingen op school werd hij

door de Duitsers gespaard. Hij kreeg

als opdracht om op de “medicatie te

passen”.

Voor hem begon het leven ongeveer

vanaf zijn 10de verjaardag, de

voorbode eigenlijk van de 2de

wereldoorlog. In 1940 bracht het

voltallige gezin een hele nacht door

in de kelder. Door de voortdurende

beschietingen besloot vader dan

toch maar te vluchten. Slechts 1 fiets

stond, volgeladen, klaar. Maar bij het

gepland vertrek patrouilleerden

echter 2 Duitsers met een wapen

voor de deur.



Zij controleerden elke woning. Een

niet-bewoond pand werd sowieso in

beslag genomen. De familie is dan

maar thuis gebleven.

Zoals gebruikelijk in die tijd ging

Frans als 14-jarige schoolverlater

aan de slag in een fabriek. Een jaar

later, na een elektriciteitspanne,

moest hij, op bevel van de Duitsers,

putten graven in Aartselaar. En

nauwelijks 16 jaar oud kreeg hij een

zogenaamd “fleurus” (= pleuritis of

longvliesontsteking) die hem,

misschien door het gebrek aan

antibiotica, bijna het leven kostte en

de familie verplichtte om dag en

nacht te waken.

Tijdens zijn legerdienst bij het

“vliegwezen” verzeilde hij al in de

houtbewerking want hij moest

houten blokken maken om aan de

wielen van de vliegtuigen te leggen.

Arbeid stond centraal in Frans’

leven, tot 12 uur per dag waarvan 8

uur in een Mechelse meubelzaak.

Fier als een gieter heeft hij, als

arbeider, ooit een ceremonie

verplicht geleid in “pitteleer”, een

speech gegeven en bloemen

uitgereikt aan een gelauwerde chef,

gedecoreerd met de Leopoldsorde.

Van een andere kreeg hij een fles

whisky omdat deze, dankzij onze

hoofdrolspeler, gepromoveerd was.

Tijdens zijn actieve periode groeide

hij van bankarbeider uit tot grote

productiechef in de

meubelindustrie, zowel bij

meubelen Huyghens te Mechelen

als later bij PVBA Cayet & zonen te

Lebbeke.

Op zijn 18de trouwde Frans… maar

ontsnapte niet aan zijn legerdienst

(wel aan de fameuze 3 dagen !). Hij

werd achtereenvolgens gedropt via

Sint-Niklaas en Evere in Melsbroek.

Na zijn ”lichting” duurde de

opleiding wel 3 maand langer.

Het huwelijk leverde 1 zoon, 2

kleinkinderen en 2

achterkleinkinderen op.

Gedurende vele jaren genoot het

gezin van het campingleven. Eerst

aan zee, later aan de plage te

Hofstade en ten slotte in Stekene.

Zijn echtgenote deed het

huishouden maar overleed rond de

eeuwwisseling, na complicaties met

een voetbreuk.



Echte hobby’s heeft Frans nooit

gehad. Hij was supporter van het

Willebroekse voetbal of luisterde

sporadisch naar de radio.

Ondanks de teleurstellingen in zijn

rijkgevulde en onverwacht lange

bestaan, als chronisch “patiënt”,

signaleert Frans dat hij hier al een 8-

tal jaren verblijft. Hij apprecieert de

keuken en kijkt vooral uit naar het

familierestaurant. Onlangs in januari

is hij nog gevallen, met een

heupbreuk tot gevolg. Hij is vroeger

zelfs half verlamd geweest en klaagt

over een “slecht” been. Maar de

rolstoel biedt soelaas!

Hij voelt wel meer en meer “de tand

des tijds”

door Christianne Baeck

Waarom moeten kabouters lachen als ze voetballen?

Omdat het gras onder hun oksels kietelt!

Wat zegt een eend als hij tegen de muur loopt?

KWAK!

Het is klein, oranje, hangt in een boom en roept “Ik ben een appelsien!

Ik ben een appelsien!” Wat is het?

Een mandarijntje met een dikke nek.

Waarom mag een boom niet voetballen?

Omdat hij geschorst is!

Mopjes



Voor altijd in ons hart

Jan Goovaerts

29/09/2024

de Dreef

Georges Sleebus

15/10/2024

de Dreef

Frans De Swert

08/10/2024

de Brielen

Alice

Van der Veken

21/10/2024

de Dreef

at je in je hart bewaart,
raak je nooit meer kwijt

Herdenkingsmoment overleden bewoners

Op donderdag 7 november is er een herdenkingsmoment gepland voor de

bewoners van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben genomen.

De familieleden van deze bewoners werden uitgenodigd om deel te nemen

aan deze viering.

Ook de bewoners zijn hier van harte welkom.

Het herdenkingsmoment vindt plaats in de cafetaria en start om 19u00.

Wil je als bewoner graag aanwezig zijn?

Laat je dan zeker inschrijven aan het onthaal.



Warme dromen voor oude
bomen
Op maandag 21 oktober startte in

ons WZC de week van de derde

leeftijd. Voor ons was dat hét

moment om ons kunst-

klimaatproject aan het grote publiek

voor te stellen.

Op 11 maart dit jaar deden we een

oproep aan alle bewoners, familie,

vrienden en personeel om mee te

werken aan een groot kunst-

klimaatproject. We kwamen op het

idee om sjaals te breien voor de

bomen van Groot Willebroek.

En nu is dit prachtige project dan

daadwerkelijk neergezet in de

gemeente. We startten aan de

watertoren om via de bibliotheek en

de kerk naar de brug te gaan. Elke

locatie kreeg 20 sjaals. Jeanne

Huyghe vertegenwoordigde ons

WZC en zij gaf samen met Bavo

Anciaux de aftrap!

Twee dagen later, op 23 oktober,

kwam alvast de eerste

deelgemeente aan bod. We waren

die dag in een topstemming, want

onder een stralende zon trokken we

met 2 bewoners richting Tisselt,

naar de Freinet school. Hier werd

ons project helemaal duidelijk, want

het is immers de bezorgdheid van

onze bewoners voor hun kinderen

en klein- en achterkleinkinderen, die

hen de kracht gaf om dit project zo

massaal te ondersteunen. Verbinden

en zorg dragen voor de natuur en

voor elkaar ligt hen heel nauw aan

het hart.

We werden opgewacht door de lieve

mensen van de school en de

kindjes van de derde kleuterklas en

het eerste leerjaar. Ook RTV was

aanwezig en dit gaf ons project

helemaal vleugeltjes!

Zowel de kindjes, onze bewoners én

Bavo Anciaux vertelden enthousiast

over de bedoeling van dit project.

Daarna gingen we op stap om ook

de bomen aan de brug van Tisselt

hun sjaal te geven.

Het was voor iedereen een

onvergetelijk moment! En natuurlijk

moet de boodschap ons allen

bijblijven… want samen kunnen we

een verschil maken!



Ge ze van Willebroek
as ge tees verstàà

aajoengedochter: ongehuwd meisje of ongehuwde vrouw, meestal niet

zo jong meer.

bazas: boekentas, schooltas - boodschappentas, kabas

damzjan: mandfles, glazen fles die ter bescherming in riet verpakt is.

ëchtechèntëchtech: echt waar, oprecht, naar erewoord

fabries: bakkebaarden

gaffele: schrokkerig grote hoeveelheden eten. Komt van het gebruik van

de gaffel: een soort van hooivork waarmee telkens een grote

hoeveelheid op de hooikar kan worden geschept.

iëjchenisse / iëjkenisse: liezen, de liesstreek

jeüksel: jeuk

kas(j)poesjèèr: stofjas

lampëtkoem: teil, meestal in aardewerk, die als bekken werd gebruikt

en waarin men het water uit de lampëtkèn goot, om zich dan te wassen.

maasse: meid

neuke: vlinderdas, strikje

oemposjènseg: ongeduldig, niet in staat langer te wachten, geen geduld

hebbend

pontekoek: peperkoek

rëffezeere: weigeren, niet aanvaarden. (ook als men genoeg gegeten

heeft en er wordt toch nog een portie aangeboden)

sallewââsse: oorvijg

tantafeïjr: iemand die alles bepotelt en nergens afblijft, vaak uit

nieuwsgierigheid, maar soms ook omdat hij/zij niet weet wat te doen.

Iemand die overal moet aan frunniken

utsekluts: rommel, boedel, allegaartje, mengelmoes, warwinkel, alles

door elkaar gemengd (= geklutst).

v(w)ajeüzje: reis, tocht

wiewaa: gek, halve gare, iemand die gek doet

ziëjmelap: zeemvel, zeemleer, soepel leer dat geen vezels achterlaat .

Bron: www.willebroek.info/woordenboek



Wist je dat...
... de externe wasserij Clova per bewoner 500 gratis naamlabels

voorziet? Zo willen we ervoor zorgen dat kledingstukken steeds gelabeld

naar de wasserij vertrekken om er zo samen voor te zorgen dat

kledingstukken gemakkelijk hun weg terug naar de juiste bewoner

vinden. Deze labels dien je als bewoner of familie zelf in de kledij in te

strijken of te naaien.

De labels kunnen besteld worden bij Cindy of Isabelle van de sociale

dienst.

Binnenkort is het weer zover! De periode waarin we onze kerstboom

kunnen zetten, kerstcadeautjes kopen en feest vieren. Kerstmis komt er

weer aan!

Bij deze periode hoort uiteraard ook een gezellige kerstmarkt. Zoals elk

jaar organiseert WZC Ten Weldebrouc een eigen kerstmarkt met gezellige

kraampjes, heerlijke glühwein en warme chocomelk.

De kerstmarkt vindt plaats op

woensdag 11 december vanaf 14u op

de parking aan de Tisseltsesteenweg en

in de gang aan het onthaal.

Heb jij interesse of ken je iemand die

graag een kerstkraampje wil open

houden die namiddag? Geef ons dan

een seintje vóór 24/11/2024 via

animatie@willebroek.be

Oproep:
standhouders voor de
kerstmarkt gezocht!



Sfeerbeelden



Wat hoort niet thuis in het rijtje?

Oplossing: Mozart, vinger, Andes, Rowenta, Sydney, maan, schaken, gin, giraf, ricotta, minuscuul

Socrates - Plato - Kant - Mozart - Sartre

Hoofd - Vinger - Schouders - Knie - Teen

Nijl - Amazone - Donau - Andes - Rijn

Samsung - Rowenta - Sony - Xiaomi - Nokia

Parijs - Berlijn - Londen - Sydney - Madrid

Mercurius - Venus - Maan - Mars - Jupiter

Voetbal - Basketbal - Tennis - Schaken - Hockey

Chardonnay - Merlot - Gin - Sauvignon - Pinot Noir

Leeuw - Buffel - Neushoorn - Giraf - Luipaard

Mascarpone - Amaretto - Cacao - Boudoirs - Ricotta

Enorm - Gigantisch - Reusachtig - Minuscuul - Kolossaal



redactieraadwzc@willebroek.be

03 860 34 74

WZC Ten Weldebrouc

Westzavelland 42

2830 Willebroek

V.U. Rudi De Schouwer
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